OP ONTDEKKING IN DE KERK
WELKOM !

Wij zijn blij dat jullie er zijn. Via deze zoektocht gaan jullie de kerk ontdekken en
leren kennen.

1. KIJK NAAR OMHOOG

Kijk eens naar omhoog in deze kerk. Hoog hé?

Alle kerken zijn hoog gebouwd. Waarom? In ons dagelijks leven kijken we
heel veel naar opzij, want we zijn bezig met heel veel mensen en heel veel
dingen........en denken dan niet veel aan Jezus of aan God.....

Als we een kerk binnengaan, zegt dat gebouw tegen ons: “Kijk ook eens
naar omhoog! Maak even tijd voor God !"

OPDRACHT: Raad eens hoe hoog deze kerk
is? Hoeveel meter zou de hoogte zijn?

2. DOOPVONT

Wat zou er in die grote kom zitten? Toen je nog heel klein was, hebben je
ouders je naar de kerk gebracht en heb jij dit water over je heen gekregen.
Hoe heette die gebeurtenis?

Als we een kerk binnenkomen, is het goed om een kruisteken te maken. Zo
denken we eraan dat we gedoopt zijn en dus ook een “kindje van God" zijn.
Kan je al een kruisteken maken? Of kan mama of papa het jou even leren?

| OPDRACHT: Water is heel belangrijk in ons
leven. Met water kan je heel veel doen!
Noem samen met mama of papa minstens

. vijf dingen, die je met water kan doen !



OP ONTDEKKING IN DE KERK
WELKOM !

3. BIECHTSTOEL

We willen brave en lieve kinderen zijn, maar lukt dat ook altijd? Als we het
eens minder goed doen, blijft dat dan voor altijd? Wat zeq jij als je iets
verkeerd gedaan hebt?

Zo kunnen we ook “sorry” zeggen aan God, en dat gebeurt in de biechtstoel.
De priester zit in het midden, en de mensen die sorry willen zeggen zitten
opzij.

_ '"OPDRACHT: Neem een briefje waarop staat: “Sorry
| Jezus voor....... "
Denk eens na: wat heb je gisteren of vandaag niet zo
goed gedaan? Heb je daar spijt van? Schrijf het op
het briefje, rol het briefje op en leg het in de
biechtstoel. Je mag daarbij zeggen: “Sorry Jezus!
Het spijt me.”
En Jezus zegt tegen jou: “Het is je vergeven, je foutje
. is weg.”

4. EVANGELIEBOEK

Kijk eens naar dit boek. Is het niet mooi versierd met een mooie omslag,
een gouden randje......

Er branden twee kaarsen bij dit boek. Er staan verhalen in over Jezus en
God.

Dit boek noemen we “het evangelieboek” of “de bijbel".

OPDRACHT: Er bestaan ook kinderbijbels. Jij kreeg een tijdje
geleden zo'n kinderbijbel. Heb je er al in gelezen met mama of
papa? Of misschien heeft de juf/meester in de klas wel een
bijbelverhaal verteld? Welk verhaal uit die bijbel is jouw
lievelingsverhaal? Vertel het tegen mama of papa!
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5. BEL

Trek maar eens aan het koordje van deze grote bel. Heb je een idee
waarvoor deze bel dient? Als de eucharistieviering begint, trekt een
misdienaar aan deze bel. Dan staan alle mensen recht, de priester gaat
vooraan staan en de mis begint !

| OPDRACHT: Je kreeg ooit een handje waarop je je naam mocht
schrijven. Dat handje kon je in de kerk komen ophangen. Zo
wisten alle mensen dat jij je eerste communie zal doen
binnenkort en dat je je wil voorbereiden daarop. Zie je jouw
handje hangen bij de tekening van Jezus?
Of heb jij jouw handje nog niet opgehangen? Dan mag je dat nu
' doen.

6. KRUISBEELD EN PAASKAARS

Wie hangt er aan dat kruis? Jezus deed heel veel goede dingen, en toch
waren er soms mensen boos op Hem. En die mensen zorgden ervoor dat
Jezus aan een kruis werd genageld en stierf. Jezus was aan het kruis
gestorven, maar op Pasen voelden zijn vrienden dat Jezus opnieuw bij hen
was, dat hij leefde, dat Jezus nog steeds goed bleef voor de mensen!

De Paaskaars zegt ons: “licht is sterker dan donker, het leven en de liefde
zijn sterker dan de dood.”

| OPDRACHT: Bij de Paaskaars staan kaarsjes en een wiek. Je
mag samen met mama of papa de wiek gebruiken om een
kaarsje aan te steken. Zet dat kaarsje bij de Paaskaars. Zo laat
je zien dat jij licht wil brengen aan iedereen, net zoals Jezus dat
| deed.
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7. ALTAAR

Nu staan we aan het altaar. Dat is de tafel van Jezus. Kijk maar eens wat er
op het altaar staat:

- een schaaltje waarin we hostiebrood leggen. Wanneer jij je eerste
communie viert, mag jij voor het eerst eten van dit hostiebrood.

- een beker waarin wijn zit.

Aan tafel met vrienden of familie kan erg gezellig zijn. Toen Jezus afscheid
nam van zijn vrienden, zat Hij eerst met hen aan tafel. Hij hield met hen een
“Laatste Avondmaal”.

Hij zei toen: “Als je opnieuw hetzelfde doet als wij hier vandaag doen, zal |k
bij jullie zijn!" Elke keer als we de communie krijgen, denken we dus aan
Jezus en is Hij bij ons.

~ OPDRACHT: Er hangen drie prenten. We lezen het verhaal van het Laatste

Avondmaal. Welke prent hoort bij welk deel van het verhaal?

1. Jezus zit met zijn vrienden aan tafel. Hij weet dat het de laatste keer is.
Straks wordt Hij gevangen genomen en zal Hij sterven.

2. Jezus neemt het brood dat op tafel ligt. Hij dankt God, breekt het
brood en deelt het uit aan Zijn vrienden.
Hij zegt: “Neem dit brood. Het is mijn lichaam™

3. Dan neemt Jezus de beker met wijn. Hij dankt God en zegt:” Neem
deze beker en drink ervan. Het is Mijn bloed. Doe dit zodat jullie aan
Mij blijven denken!

8. TABERNAKEL

In de eucharistie wordt het hostiebrood gezegend en krijgen alle mensen
een hostie. Maar....stel dat er hosties over zijn... Dat is nu het “brood van
Jezus". Dat kunnen we toch niet zomaar in de kast zetten!

Daarvoor dient dit mooie gouden kastje. Het heet “tabernakel”. Als je bij het
tabernakel een rode kaars ziet branden, betekent dit dat er gezegende
hosties worden bewaard.

OPDRACHT: We gaan hier even bidden. Het gebedje gaat als volgt:

Lieve Jezus, dankjewel dat ik dit jaar mijn Eerste Communie mag doen en zo
Jjouw vriend mag worden. Wil Jij mij helpen om zelf ook een goede vriend te
| zijn voor heel veel mensen? Amen!
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9. MARIA

Welke vrouw toont dit beeld? En wie is het kindje op haar arm?

Maria als voor ons als een tweede moeder. Zoals ze voor Jezus zorgde, wil
ze ook voor ons zorgen.

Mensen komen graag bidden bij een Mariabeeld om bescherming te vragen.
Ze branden dan een kaarsje of ze brengen een bloem.

/ OPDRACHT: Hier liggen tekeningen van bloemen. Ken jij iemand die een
' beetje bescherming of extra zorg nodig heeft? lemand die misschien al wat
ouder is, of ziek, of verdrietig?
Schrijf die naam midden in de bloem. Vouw daarna de blaadjes van de
bloem naar het midden. Zo wordt de bloem helemaal gesloten.
Die gesloten bloem leg je nu in de waterschaal voor het Mariabeeld. Zie je
| wat er gebeurt? De blaadjes gaan open! Zo ziet Maria de naam van de
*._persoon voor wie jij wil bidden, en dan bidt zij met jou mee.

10. ORGEL

Als de organist op een toets duwt komt er geluid uit €&n van de pijpen. Al
die pijpen hebben een andere klank. Als &én pijp niet meer werkt of vals
klinkt, kan het orgel niet meer mooi spelen.

Dat is een mooi beeld voor alle mensen die samenkomen in de kerk:
iedereen is verschillend, net als die orgelpijpen, maar iedereen is even
belangrijk. We moeten net als de orgelpijpen ons best doen om zo goed
mogelijk samen te werken en elk onze eigen taak te doen. Zo kunnen we
samen een fijne gemeenschap of parochie vormen.

Dat kan alleen wanneer iedereen zijn steentje bijdraagt, net zoals de
orgelpijpen......

| OPDRACHT: Wat wil jij doen om te tonen dat
jij een vriend van Jezus wil zijn? Wat wil jij
doen voor andere mensen zodat de wereld
voor iedereen wat mooier wordt?

. Vertel het maar aan de orgelpijpen.

Je zoektocht is ten einde. We hopen dat je veel hebt geleerd over deze kerk. Hopelijk zien
we je snel weer terug!



