
Kind 1 – Verwelkoming Wiemesmeer – Laure Haesen  
   De mama’s, ze lachen. Ze vinden het fijn  

vandaag hier bij ons op het feest te zijn. 
Samen  Welkom mama’s, hier bij ons!  

  
Kind 2 – Verwelkoming Wiemesmeer 
   De papa’s, ze kijken. Ze lijken serieus.  

Vandaag kan je fier zijn, dat menen we heus.  
Samen  Welkom papa’s, hier bij ons!  

 
 Kind 3 – Verwelkoming Wiemesmeer – Olivieri Lambie 
  De mensen, ze luisteren.  

Ze komen speciaal voor ons allemaal. 
Samen  Welkom mensen, hier bij ons!  

  
 

 Kind 4 – Verwelkoming Wiemesmeer 
  En Jezus, Hij is er  het levend brood.  

Vandaag komt Hij bij ons, we voele ons   groot!  
Samen  Welkom Jezus, hier bij ons!  

 
 Kind 5 – Verwelkoming Wiemesmeer – Matisse Vandeput 
  Want vandaag is het feest. De kerk is versierd.  

Nooit is er een feest zo vrolijk gevierd.  
Samen  Welkom, welkom, welkom!  
 
Kind 6 – Paarse kaars - Wiemesmeer 
Als we achterom kijken naar de voorbije dagen, zien we heel veel goede en leuke dingen. 
De voorbereidingen van het feest en spelen met vriendjes op s  chool.  

 
Moeder 1 – Paarse kaars – Wiemesmeer – mama Lucas, An B. 
Jammer genoeg zien we ook de minder leuke dingen. Misschien hebben we iemand pijn 
gedaan. Misschien zijn we kwaad geweest op iemand of jaloers. Het is goed om ook die 
dingen voor God uit te spreken, want Hij staat altijd klaar om onze fouten te vergeven en 
ons opnieuw te laten beginnen.  
  
Kind 7 – Paarse kaars - Wiemesmeer 
Vandaag willen we de paarse kaars van het vergeven aansteken,  
zodat we allemaal vrienden zijn.  
 
Kind 8 – Paarse kaars - Wiemesmeer 
Lieve Jezus, soms wil ik de baas zijn en mag niet iedereen  meespelen. Het spijt me.  
 
Kind 9 – Paarse kaars – Wiemesmeer - Lucas 
Lieve Jezus, ik wil zo dikwijls het lekkerste eten of de beste plaats voor mij alleen. Het spijt 
me.  



Kind 10 – Paarse kaars - Wiemesmeer 
Lieve Jezus, ik kan soms niet tegen verlies, dan word ik boos en maak ruzie. Het 
spijt me.  
 
Kind 11 leest en steekt de paarse kaars – Wiemesmeer - Lucas 
Lieve Jezus, soms willen mijn vriendjes het weer goed maken en de ruzie vergeten, 
maar ik wil niet. Het spijt me.  
 
Kind 12 – Oranje kaars – Wiemesmeer - Bas 
We hebben de afgelopen tijd  veel verhalen over Jezus gehoord.   
 
Kind 13 – Oranje kaars - Wiemesmeer 
Je kan van elk van die verhalen iets leren, maar dan moet je luisteren met je hart en dat is 
vaak moeilijk. Als we de verhalen uit de Bijbel echt begrijpen kunnen we Jezus’ voorbeeld 
volgen.  
  
Kind 14 leest en steekt de oranje kaars aan – Wiemesmeer - Benthe 
Vandaag willen we de oranje kaars van het luisteren aansteken, zodat we luisteren met ons 
hart.  
 
Kind 15 – Rode kaars – Wiemesmeer – Lander van Broekhoven 
Als we bidden, doen we dat nooit voor onszelf alleen.  

  
Moeder 2  – Rode kaars – Wiemesmeer – Hanne Bammens 
God houdt van alle mensen en wil dat iedereen gelukkig is.   
Daarom mogen wij bidden voor alle mensen die we graag hebben.  Maar ook voor de 
mensen van wie we nog wat meer zouden moeten   houden.  
  
Kind 16 leest en steekt de rode kaars aan – Wiemesmeer – Alexander Beuls 
Vandaag willen we de rode kaars van de liefde aansteken, zodat we elkaar nog liever zien.  
 
Kind 17 – Voorbede 1 – Wiemesmeer 
Goede God, Gij hebt alles zo mooi gemaakt:  
de grote gele zon, de grote blauwe zee, het kleine kevertje,  de mug en de spin 
maar ook de mooi gekleurde vlinder.  Leer ons met open ogen kijken, leer ons 
genieten van al het schone  en het goede dat U ons geeft.  
Laat ons bidden.  
Samen  Wij bidden U verhoor ons Heer 
 
ind 18 – Voorbede 2 – Wiemesmeer - Noud 
Goede God, als ik naar de grote wereld kijk, zie ik veel honger en verdriet. Leer mij kleine 
dingen delen met mijn vrienden.  Dan mag ik zoals Jezus een voorbeeld zijn voor anderen. 
Laat ons bidden.  
Samen  Wij bidden U verhoor ons Heer  
 



Kind 19 – Voorbede 3 - Wiemesmeer 
Goede God, vrienden van Jezus komen graag samen in Uw huis. Zo tonen ze dat ze van 
U houden. Ik ben blij dat ik vanaf nu altijd mee mag deelnemen aan het grote feestmaal 
van Jezus.  
Laat ons bidden.  
Samen  Wij bidden U verhoor ons Heer 
 
Kind 20 – Gaven 1 - Wiemesmeer 
Vader God, wij danken U dat wij een huis hebben om in te wonen. Een huis waar het fijn is 
om te zijn. Waar onze vriendjes en vriendinnetjes altijd welkom zijn. Maar vooral een huis 
waar het gezellig is als wij samen aan tafel zitten om te eten.  
  
Kind 21 – Gaven 2 - Wiemesmeer 
Ik weet niet of je weet wat Jezus eens zei: "Maak de tafel gereed en schuif de stoelen erbij.”   
We maken nu de tafel klaar. Dat mooie kleed komt op de tafel.   

 
Kind 22 – Gaven 3 - Wiemesmeer 
Ook het kruis waar Jezus aan gestorven is, wordt op de tafel gezet.    
Samen met de kaarsen, dat vriendelijke licht.  Ze brengen een vlammetje van vreugde op 
ieders gezicht.  
 
Kind 23 – Gaven 4 - Wiemesmeer 
Waarvoor zijn die bloemen, zo vrolijk van kleur?  Komt er een feestje met bloemen vol 
geur?  Die bloemen staan er voor jou en voor mij.  Vandaag is het feest, daar horen 
bloemen bij.  
  
Kind 24 – Gaven 5 - Wiemesmeer 
Deze bekertjes met water en wijn en dit brood zullen het Lichaam van Christus worden  
 
Kind 25 – Groene kaars – Wiemesmeer - Lina 
Ik ben vandaag heel blij, want God kwam heel dicht bij.  
   

Moeder 3 – Groene kaars – Wiemesmeer - Veerle 
God is er altijd. Op feestdagen als vandaag, maar ook op de dagen dat je verdrietig bent en 
je alleen voelt. Je hebt er een trouwe vriend bij.  Je mag erop vertrouwen dat Hij voor je 
zorgt en bij je blijft, je hele leven lang.  
 
Kind 26 – Leest en steek de groene kaars aan - Wiemesmeer 
Vandaag willen we de groene kaars van het vertrouwen aansteken, zodat Gods zorg voor 
ons zichtbaar wordt.  
 
Kind 27 – Blauwe kaars - Wiemesmeer 
Als ik nu rond me kijk, zie ik veel lachende mensen.  
  



Moeder 4 – Blauwe kaars – Wiemesmeer – broer van Elias Lambie 
Vandaag is dan ook een feest. De mensen om ons heen en de leuke dingen die we doen. Het 
zijn allemaal redenen om dankbaar te zijn. We zeggen niet vaak genoeg ‘dank je’ tegen de 
mensen die het het meest verdienen.  

 
Kind 28 – Leest en steek de blauwe kaars aan - Wiemesmeer 
Vandaag willen we de blauwe kaars van het danken aansteken, zodat iedereen weet hoe blij 
we met hen zijn. 
 
Kind 29 – Dank 1 - Wiemesmeer 
Liefste mama, beste papa, dank je wel.  
Jullie zorgen al jaren voor mij. Jullie doen leuke dingen met mij.  
Jullie houden van mij.  
Ik hoop dat we allen samen nog heel lang gelukkig mogen zijn.  

 
Kind 30 – Dank 2 - Wiemesmeer 
Lieve Jezus, vandaag wil ik Je heel speciaal bedanken: omdat Je in mijn hart komt wonen,  
omdat Je me steeds wil helpen, omdat Je met me mee wil vliegen,  
omdat Je er altijd voor me bent, omdat Je mij graag ziet.  
 
Kind 31 – Dank 3 - Wiemesmeer 
Dank u pastoor, dat we vandaag mee mochten aan de tafel van Jezus. Dank u lieve mensen in 
de kerk, om mee te vieren op onze bijzondere dag.  
 
Moeder 5 – Dank 4 - Wiemesmeer 
Liefste kind, vandaag wil ik je heel speciaal bedanken:  
omdat je zo grappig bent, omdat je me een knuffel geeft, 
omdat ik fier mag zijn op jou, omdat je me graag ziet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


